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‘You are such a blessing for Randaberg!’ 
‘Jullie zijn zo’n zegen voor Randaberg!’ 

 
Allereerst hartelijk dank voor de vele lieve, bemoedigende en zegenrijke reacties die we van jullie ontvingen!  
Dat doet ons erg goed! Gebed is onmisbaar, dat ervaren we tijdens de voorbereidingen maar zeker ook als we 
‘aan het werk’ zijn. Zoals in het weekend van 19-21 september. We genieten nog steeds na! 

  
Sommerfuglkonferansen-2  
De tweede Sommerfuglkonferansen (Vlinderconferentie) 
was opnieuw in Randaberg. Dat is in het zuiden van 
Noorwegen, vlakbij Stavanger. Het thema van de 
conferentie was: Jeg er med Ham! Wat vrij vertaald 
betekent: Ik ben (samen) met Hem! Het team in 
Noorwegen, dat bestaat uit jonge vrouwen, heeft deze 
tweede conferentie helemaal zelf voorbereid, 
georganiseerd en opgezet. Wij waren betrokken bij de 
voorbereidingen, onder andere 
door te bidden en te luisteren 

naar de plannen en het aanmoedigen en bemoedigen van 
het team. En we hadden in juni een bijzonder trainings-
weekend met hen. Prachtig om te zien hoe deze jonge 
vrouwen ‘uitstappen’ en datgene doen wat God op hun hart 
legt.  

 
Problemen? Blijven staan! 
De verhalen kwamen meteen toen we opgehaald werden van het 
vliegveld. Het is niet niks, de verantwoording voor het organiseren 
van een conferentie. Het was niet altijd gemakkelijk geweest, dat 
wisten we al, maar nu hoorden we details. Zo vlak voor de 
conferentie, waren er nog bijna geen aanmeldingen! Dat was zo 
anders dan vorig jaar…. Maar zeiden ze, we weten dat God ons deze 
opdracht gaf, dus al komen er maar tien mensen, we gaan ervoor! En 
zo stonden wij er ook in! We baden steeds: Heer, brengt U de 
vrouwen naar de conferentie, die U daar wilt hebben. Het gaat niet  
om aantallen. En er was nog een ander probleem, de pianiste van het 
aanbiddingsteam vertelde dat ze toch niet in alle diensten kon spelen 
vanwege haar thuissituatie. En ook in deze omstandigheden, bleef 
iedereen ‘overeind’, ook al was er zeker stress! Na gebed en overleg werd een extra pianiste gevonden. En zo 
kreeg God alle eer en groeide het team verder in vertrouwen op Hem. Het aantal bezoekers verschilde per dienst, 
maar lag ongeveer tussen de 25 en 50. 

 
Workshop 
Onze workshop deden we twee keer en werd goed bezocht. We 
kregen mooie reacties. Eén jonge vrouw kwam zelfs beide keren ! 
Ook baden we voor mensen. Wat bijzonder om te zien hoe God 
levens aanraakt! Door het Woord te brengen, door aanbidding en ook 
in persoonlijk contact, praten en bidden met mensen. Verder 
ondersteunden we het team en genoten we van de conferentie! 

                                                                                           

 
 
 

 
 
 
 
Groei 
Drieënhalf jaar geleden ontmoette Anneke een groot aantal van het 
huidige team voor het eerst, toen ze sprak op een bijeenkomst van  
de ‘jonge vrouwengroep’.  
 



 
Tijdens de eerste Sommerfugl conferentie (vorig jaar maart) 
ontmoette Suze hen voor de eerste keer.  
 
We zijn allebei diep geraakt en onder de indruk van de geestelijke 
groei in de levens van dit jonge team. Ze zijn gaan staan en  

doen de dingen die God van hen vraagt. Mooi om te zien! Ze hadden 
allemaal een taak. In het aanbiddingsteam, de ‘forbeder’ (gebed voor mensen), 
diverse zaken in organisatie, registratie, lunch regelen, keukenwerk, etc.  
Het zijn jonge moeders met kleine kinderen en baby’s, een aantal zijn zwanger. 
De mannen pasten thuis op de kleintjes en zo zette iedereen zich in! 
 
De sprekers waren (van links naar rechts): grootmoeder Mommi (78 jaar), 
Rebekka en Elli, beide kleindochters van Mommi.  
Prachtig om jong 
en oud in actie te 
zien!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Harten van deelnemers en team, maar ook onze harten zijn aangeraakt door Gods liefde! 
We zijn diep geraakt door wat het team tegen ons zei: “We zijn zo blij dat jullie kwamen.” 
En ook: “Jullie zijn zo’n zegen voor Randaberg!” Aan God alle eer! 
 
Hartelijk dank voor jullie gebed en meeleven met ons  
en Healing Words. 
 
Lieve groet,    
Suze en Anneke 
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Armbandjes 

In Noorwegen verkochten we voor het eerst armbandjes die 

we zelf ontwierpen en maakten. Bij elk armbandje zit een 

kaartje met een Bijbeltekst. En de kleuren van de kralen 

zijn een verwijzing naar woorden van de tekst. Op de foto 

een voorbeeld hiervan, Galaten 5:22,23, de vrucht van de 

Geest. Voor de conferentie in Noorwegen met een Engelse 

tekst (in Nederland met een Nederlandse tekst). Zo’n armbandje helpt je om een 

Bijbeltekst uit je hoofd te leren, te memoriseren. Bovendien ondersteun je met de 

aankoop het werk van Healing Words. In de volgende Update meer over ‘onze 

producten’, waarvan de Bijbelteksten ook ‘Healing Words’ voor jou kunnen zijn!  
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