
 

Sommerfuglkonferansen 2013 
 

‘Bedankt voor jullie gebed’ 
 

 
Afgelopen weekend (maart 2013) waren Suze en ik in Noorwegen om te 
spreken en te aanbidden tijdens de eerste Sommerfuglkonferansen 
(vlinderconferentie). Bijna honderd vrouwen kwamen de eerste avond naar de dienst. Heel bijzonder  
om te zien dat er vooral jonge vrouwen waren, de meeste deelnemers waren tussen de  
25 en 40 jaar. Er waren ook vijf jongedames van 16 jaar, die heel aandachtig luisterden en  
aantekeningen maakten!  Een paar deelnemers waren 50+ en 60+, de oudste was 70+. 
 
Door Gods zegen en jullie gebed en een goede voorbereiding werd het een gezegende tijd. Kristine,  Rebekka en 
Carmen (kinderen van onze vriend Ole en zijn overleden vrouw Berit) hebben veel werk verzet. En het was heel 
leuk en bijzonder om samen met hen deze conferentie te organiseren. Samen met een groep jonge vrouwen die in 
de afgelopen twee jaar groeiden in hun geloof en relatie met de Here Jezus. Zij hadden diverse praktische taken, 
maar vormden ook het gebedsteam. (Anneke sprak twee keer voor deze groep, juni 2011 en september 2012). 

 
Vrijdagavond merkten we dat de Heer aan het werk was tijdens de aanbidding en 
spreken. Een groot aantal vrouwen reageerde door iets te delen van wat ze van God 
ontvingen, soms met veel emoties. Het thema was: ‘Luisteren naar God’ en dat 
maakten we ook praktisch. De grote opkomst verraste ons, ook al hadden zich 75 
dames van te voren aangemeld voor de conferentie.  
 
Op zaterdag was de opkomst iets minder. ’s Morgens deden we mee en genoten van 
de Noorse ‘lovsang’ (aanbidding) en waren we ‘vrij’ tijdens de Noorse workshops.   
 
Zaterdagavond was er ook weer een goede opkomst en respons. Toen was het thema: 
‘Wat zeg je’. Het belang van het spreken van positieve en 
‘helende’ woorden. Maar ook ruimte en aandacht voor 
woorden die gesproken zijn in je leven, die niet positief 
waren en je gekwetst en verwond hebben.  

 
De avonden begonnen we met aanbidding, 
die we de afgelopen maanden samen in 
detail hebben voorbereid. We zongen 
Engelse maar ook Noorse liederen. Suze 
heeft prachtig gezongen, ik zong ook mee 
en genoot van het spelen op een mooie 
vleugel.  

 
 
 
De aanbidding en het spreken vormde één geheel, ook na de toespraak 
zongen we verder, aanbaden we Hem en kwamen we met   elkaar dichter 
bij de Here Jezus. 
 
De reacties: jullie stralen zoveel liefde van de Here Jezus uit… jullie zijn zo 
nederig en toegankelijk… geen afstand…. veilig… mijn hart is vol van 

Jezus… mijn hart is helemaal zacht door Zijn liefde… zoveel ruimte voor de Here Jezus tijdens deze conferentie…  
 
Het was heerlijk om samen dit avontuur te beleven. Deze conferentie was de eerste activiteit van ‘Healing Words’. 
Meer informatie kun je vinden op www.healingwords.nl 
 
Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie meeleven en gebed.  
Mede daardoor is het een unieke ervaring geweest!  
Alle eer is voor God!   
 
Liefs, Suze en Anneke            
 
 
 
 
Op zondag tijd voor wat sight seeing in Gamle Stavanger (Oude Stavanger).  
Zie je het bankje? Daar zaten we in de zon  na te genieten van al het moois dat we mochten beleven!      


